
VAN LAPLAND TOT LOFOTEN
IN HET LAND VAN DE SAMI

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS
• Sami-bevolking in Fins Lapland
• Vissersdorpjes op Lofoten, de mooiste archipel van Noorwegen
• Bezoek aan de Sami en hun rendieren
• Gamelstad in Luleå
• Natuur- en zeearendsafari inclusief!
• Tromsø, het “Parijs van het Noorden”
• Nagenoeg vol pension en alle excursies inclusief!



11 dagen / 10 nachten

VAN LAPLAND TOT LOFOTEN
In het land van de Sami.

Een reis door Finland, Zweden en Noorwegen. 

De Blauwe Vogel organiseert een begeleide reis waarin u alle hoogtepunten van rond en boven de Poolcirkel 
ontdekt. U doet gedurende 11 dagen het mooiste van Zweeds, Fins en Noors Lapland aan. In Zweden en 
Finland maakt u kennis met de cultuur en de levenswijze van de Samibevolking, te midden van de uitgestrekte 
landschappen. We doorkruisen eindeloze bossen afgewisseld met talrijke meren. In Noorwegen ontdekt u unieke 
plaatsen als Karasjok, Alta en het aangename stadje Tromsø. Wat het natuuraspect betreft, zal het 3-daags 
verblijf op Lofoten uw verwachtingen overtreffen: het mooiste wat Europa te bieden heeft! We ontdekken niet 
alleen de onbeschrijflijk mooie natuur van Lofoten maar we voorzien ook een natuur- en zeearendsafari! Reist u 
in de zomer, dan geniet u van de oneidige zomerdagen met in sommige periodes zelfs de middernachtzon. Voor 

afreizen vanaf 1 september heeft u dan weer kans om het noorderlicht te bewonderen.

DAG 1: 
VLUCHT NAAR LULEÅ (10KM)

We verzamelen ’s ochtends op de luchthaven van Zaventem, waar u 
ook meteen onze gids ontmoet. We vliegen met Scandinavian Airlines 
via Stockholm naar Luleå en komen ‘s namiddags aan. Daar wacht een 
lokale autocar ons op voor een transfer naar het centrum van Luleå waar 
we overnachten en dineren in het gloednieuwe en uitstekende Clarion 
Sense Hotel. Avondmaal is voorzien in het hotel of in een nabij gelegen 
restaurant.

DAG 2:
UNESCO-SITE GAMMELSTAD 

EN VERBLIJF IN EEN BLOKHUT MET SAUNA (250KM)

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Gammelstad. Het is het best 
bewaard gebleven voorbeeld van een ‘kerkdorp’, een uniek type dorp 
dat vroeger overal te vinden was in Noord-Scandinavië. De 424 houten 
huizen zijn dicht op elkaar gebouwd rond de stenen kerk (15de eeuw). 
Bovendien werden die alleen gebruikt op zondag en tijdens religieuze 
feesten. Ze herbergden mensen uit het omringende gebied die niet 
terug naar huis konden op dezelfde dag door de afstand en moeilijke 
reisomstandigheden. Dit kerkdorp staat op de UNESCO-lijst van 
werelderfgoed en moeten we uiteraard gezien hebben! In de namiddag 
gaan we langs de mooie Zweedse kust en de waterval Jockfall richting 
Zweeds-Finse grens. Die route brengt ons tot Valkea Lodge, waar u 
verblijft in een private blokhut met sauna. De uiterst vriendelijke gastheer 
en gastvrouw verwelkomen u hartelijk!
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DAG 3:
WANDELING JAIPALJUKKA &

ROVANIEMI EN DE KERSTMAN (220KM)

Na een heerlijk ontbijt gaan we op pad door 
de Finse uitgestrekte wildernis. Gedurende een 
wandeling van 4km langs het pad Jaipaljukka 
geniet u van mooie uitzichten en komt u alles 
te weten over de regio. We zetten onze route 
verder richting Rovaniemi. In het centrum van 
de stad, op de oevers van de Ounasjoki, staat een 
prachtig architectonisch gebouw: het Arktikum, 
dat een unieke kijk biedt op de manier van leven, 
cultuur en geschiedenis boven de poolcirkel. In 
de vroege namiddag brengen we bovendien 
een bezoek aan dat museum. Ontdek hoe de 
mensen in het noorden van Europa leefden en 
leven.. Nadien houden we letterlijk halt op de 
Poolcirkel. Hier woont immers de enige echte 
Kerstman. Onze dag eindigt in Luosto waar u 
verblijft in een typisch Finse blokhut met sauna. 

DAG 4:
OP BEZOEK BIJ DE SAMI EN 
HUN RENDIEREN (245KM)

Deze voormiddag wordt u voor de eerste 
keer écht ondergedompeld in de Samicultuur. 
We gaan op bezoek bij de rendierboerderij 
Jaakkola waar u alles te weten komt over het 
leven als rendierhoeder en het runnen van 
een rendierboerderij. We genieten hier nog 
van een typische lunch alvorens ons kompas 
naar het noorden te richten richting Saariselkä. 
Langs een van de oudste kerken van Finland in 
Sodankyla en het iglodorp Kakslauttanen gaan 
we verder noordwaarts naar de wildernis van 
Lapland. Hier, op meer dan 350 km ten noorden 
van de Poolcirkel, niet ver van de Russische 
grens en te midden van toendra en taiga, ligt 
Wildernis Hotel Nellim, waar we de nacht 
doorbrengen. We komen hier op tijd aan zodat 
u nog een wandelingetje kan maken in de buurt.

DAG 5:
SIIDA-MUSEUM, SAMIPARLEMENT EN 

FINNMARKSVIDDA (390KM)

Vandaag hebben we een lange rit voor de boeg. 
Onze route gaat verder langs Inari waar we het 
prachtige Siida-museum bezoeken. Hier komt 
u alles te weten over het leven van de Sami en 
krijgt u tevens lunch. In de namiddag begeven 
we ons vervolgens richting de uitgestrekte 
Lapse natuur, waar we passeren langs de 
“hoofdstad van Lapland”, Karasjok, waar u het 
Samiparlement aantreft. We rijden verder over 
de Finnmarksvidda langs Kautokeino waar we 
Juhls Silvergalleri bezoeken. Avondmaal en 
logies in een uitstekend en centraal gelegen 
hotel in Alta (Thon Alta).

DAG 6: 
TROMSØ, HET ‘PARIJS VAN HET NOORDEN’! 

(295KM)

Na een heerlijk ontbijt brengen we een bezoek 
aan de bijna 7.000 jaar oude rotstekeningen 
in Alta. Onze tocht gaat verder langs een 
onvergelijkbaar mooi natuurdecor van fjorden, 
meren en bergen, naar de Lyngen Alpen. We 
genieten van gletsjermassa’s en eeuwige 
sneeuw in dat gebergte. Daarna zetten we onze 
tocht verder naar Tromsø, de grootste stad van 
noordelijk Noorwegen en vaak het “Parijs van 
het Noorden” genoemd. We voorzien hier in de 
namiddag nog een begeleide stadswandeling. 
Interessante facultatieve bezienswaardigheden 
zijn Polaria en de IJszeekathedraal. We 
overnachten in het gloednieuwe en centraal 
gelegen Clarion The Edge Hotel. 

Luleå > Gammelstad > Pello > Rovaniemi > Saariselkä > Nellim > Inari > Karasjok  > Alta > Tromsø > Svolvær > Reine > Nusfjord > Ramberg > Henningsvær > Evenes

VAN LAPLAND TOT LOFOTEN
In het land van de Sami.

Een reis door Finland, Zweden en Noorwegen.

INBEGREPEN

• Vluchten Brussel - Luleå en Evenes - 
Brussel met Scandinavian Airlines
• Luchthaventaks
• Nederlandstalige ervaren reisleider/gids
• Busreis met lokale autocar!
• 9 overnachtingen in uitstekende hotels! 
• 2 overnachtingen in een private blokhut 
met sauna
• 10 x ontbijt - 10 x diner - 8 x lunch
• Inkom Gammelstad
• Begeleide wandeling in Pello en Tromsø
• Inkom in het Arktikum museum, 
Alta museum, Tromsø museum, Siida 
museum te Inari
• Bezoek rendierboederij met lunch in 
Luosto en Tromsø
• Inkom in Juhls Silvergalleri
• Inkom in Polarpark met lunch
• Toegang tot Nusfjord met lunch
• Daguitstap Lofoten
• Natuur- en zeearendsafari
• Tol- en waterwegen
• Fooien
• BTW

NIET INBEGREPEN

• Annuleringsverzekering en 
bijstandsverzekering



DAG 7:
SAMICULTUUR EN TROMSØ! (0KM)

Na het ontbijt kan u nog even op eigen houtje 
op ontdekking door de meest noordelijke 
universiteitsstad ter wereld. Omstreeks 
10u  vertrekken we  voor een bezoek aan 
het Tromsø museum en vervolgens gaan 
we op bezoek bij een Noorse Samifamilie. U 
maakt kennis met de Noorse Sami cultuur, de 
rendieren, de Joik (typisch Lapse gezangen) 
en een typisch Lapse lunch. In de namiddag 
heeft u nog even de tijd om op eigen houtje 
de heerlijke stad Tromsø te verkennen. 
Bezoek er onder andere het Polaria 
museum, waar u meer te weten komt over 
het noordpoolgebied. Maar ook de meeste 
noordelijke brouwerij ter wereld (Mack) en de 
IJszeekathedraal zijn een bezoekje waard. De 
stad is niet heel groot, dus u kan ze gemakkelijk 
te voet verkennen. We overnachten weerom 
in het prachtige Clarion The Edge hotel. 

DAG 8: 
VIA POLARPARK NAAR LOFOTEN (420KM)

We passeren in Bardufoss het Polarpark. 
Een ander hoogtepunt van de reis dient zich 
aan, althans wat natuurpracht betreft: de 
imponerende eilandengroep Lofoten. Die 
bieden de meest spectaculaire landschappen 
van Europa. We verblijven in Svolvær, de 
hoofdstad en belangrijkste vissershaven van 
de Lofoten. Avondmaal en overnachting in 
Svolvær geniet u in het nieuwe Thon Hotel. Dat 
hotel werd in 2017 uitverkozen tot hotel met 
het beste ontbijt van geheel Noorwegen! En net 
hier… verblijft u 3 nachten!

DAG 9: 
ONTDEKKING VAN ZUID-LOFOTEN (240KM)

Al tijdens het ontbijt zal het u opvallen dat 
de lichtinval, door het steeds veranderende 
weer, nooit hetzelfde is. De buitengewoon 
mooie vergezichten dagen u uit om meteen op 
ontdekking te trekken. De busrit van vandaag 
gaat langs inhammen met spitse bergtoppen, 
weidse uitzichten over de oceaan, beschutte 
baaien en uitgestrekte stranden. We doen 
de visserdorpjes Reine en Nusfjord aan 
en stoppen ook aan het mooie strand van 
Ramberg. In Nusfjord genieten we van een 
heerlijke lunch met op het menu “catch of the 
day”, verser kan het niet! Verder ontdekken 
we de romantische schoonheid van de door 
de Golfstroom beroerde Lofoten: pittoreske 
kleine vissershavens, rood geschilderde huizen 
(rorbu) en stokvis op houten rekken. We 
bezoeken meteen een aantal van de mooiste 
plaatsjes zoals ook Henningsvær .’s Avonds 
geniet u diner en overnachting in het Thon 
Hotel Lofoten.



DAG 10:
NATUUR- EN ZEEARENDSAFARI (0KM)

De reis nadert een van de hoogtepunten als 
we deze ochtend inschepen voor een natuur- 
en zeearendsafari. Na het ontbijt varen we uit 
in de adembenemende Vestfjord waarbij we 
de mooie landschappen nabij Raftsundet en 
Trollfjord ontdekken. Met wat geluk zien we 
verschillende soorten zeevogels waaronder 
zee-arenden en bruinvissen, grienden en 
zeehonden. Tijdens de middag genieten we 
van een vissoep als lunch. We keren terug 
omstreeks 13-14u. In de late namiddag kan u 
nog op eigen houtje Svolvær verkennen. Leuke 
haven, gezellige plaatsjes, stokvis… Genoeg te 
ontdekken! ’s Avonds geniet u opnieuw diner 
en overnachting in het Thon Hotel Lofoten.

DAG 11:
VROEGE TRANSFER EN VLUCHT TERUG

Vroege transfer naar de luchthaven van 
Evenes. U vliegt terug via Oslo. Zonder twijfel 
neemt u een aantal prachtige herinneringen 
aan de Samicultuur mee naar huis. Net 
zoals u zich de mooiste natuurlandschappen 
van Noorwegen en de prachtige 
uitstappen en excursies zal herinneren.

DE BLAUWE VOGEL
Luikersteenweg 62 - 3800 Sint-Truiden

Telefoon (32) 011 705 500 - info@deblauwevogel.be
www.deblauwevogel.be

In samenwerking met 

De Scandinaviëspecialist


